Na 76 jaar vrijheid

Vrijheid, dat klinkt zo abstract.
Vrede, wat is nou vrede
want daar draait het toch om?

Vrede zit vooral in jezelf is mij verteld

maar hoe doe je dat
de vrede in jezelf zoeken?

Onvrede is veel makkelijker.

We zien het overal om ons heen.
Afgunst

het een ander niét gunnen.

En als we dat nou eens omdraaien?

En we gunnen de ander
een eigen plek

een eigen mening

in dnze samenleving?

Een ander wat gunnen
klinkt zo veel minder abstract
zo hoopvol.

Samen op weg
naar een gunbare wereld.

Zo komen vrede en vrijheid
een stuk dichterbij.
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